Moederdag in Valeni

8 maart is het in Roemenié Moederdag en worden alle moeders in het
zonnetje gezet. Voor ons reden om met alle kinderen een mooie kaart
voor hun moeder te maken. Van mijn oma had ik enkele 3D uitdrukvellen
gekregen met bijbehorende tape en met het karton en de lijm van het
laatste transport waren alle materialen aanwezig. Dus gingen we deze
woensdag in Valeni met de eerste groep 3D kaarten maken.

Voor alle kinderen iets nieuws en iedereen vroeg direct om een schaar,
maar toen ze zagen dat je de plaatjes zo kon uitdrukken, gingen ze snel aan
de slag. Om uit te leggen hoe het moest maakte ik er zelf ook één en die
moest uiteraard voor mijn oma worden. Nadat alle kinderen hun eigen kaart
geschreven hadden en één van de kinderen zijn naam in één keer goed
schreef, trots als een pauw, was het tijd voor de volgende stap. Het versieren
van ons klaslokaal.

Drie kinderen begonnen met het kleuren van een kleurplaat om aan de
muur te hangen en de rest knipte stroken van papier om daar vervolgens
een slinger van te maken. Zelfs twee kinderen uit de kleuterklas kwamen ons
helpen. De andere kinderen maakten er een wedstrijdje van: wie maakt de
langste slinger. Ook het jongetje dat anders niet goed mee kan komen, was
nu helemaal in zijn element. “Dit kan ik, hier kan ik ook aan mee helpen.”

Aan het eind van het pro?ramma werden alle slingers aan elkaar gemaakt
en onder leiding van Paula opgehangen.

De volgende dag komen deze kinderen weer voor de Bijbelles. Eén meisie komt het
lokaaltje binnen en kijkt verrast en blij om zich heen. De inn%er en kleurplaten hangen
nog, er is zelfs een deel bij gekomen. Met andere woorden, het is niet weggegooid.

Het jongetje dat gisteren helemaal in zijn element was, begint vol enthousiasme en met
een grote glimlach om zijn mond aan zijn zusje (die er gisteren niet was) te vertellen: “de
slinger aan die muur hebben wij gemaakt!”

Het is later op de dag, de kinderen zijn naar huis en ook de vrouwen die naar het
vrouwenprogramma zijn gekomen, gaan naar huis. Twee hou ik er nog even tegen en ik
zeg: 'Kom eens mee naar binnen, dan wil ik jullie iets laten zien?’ Ik laat de jonge vrouw
zien wat haar dochter gisteren heeft gekleurd en hoe we dat gebruikt hebben in de
versiering voor de kleuterklas. “Heeft mijn dochter dat gemaakt?”, ze glimt helemaal. Ook
de oma, die 5 kleinkinderen opvoedt, begint te glimmen van blijdschap. Een derde vrouw
komt het lokaaltje binnen en de oma begint vol trots te vertellen wat haar kleinkinderen
hebben gemaakt. Met een grote glimlac?w op hun mond gaan ze terug naar huis.
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Vraag en er zal je gegeven worden.
J Zoek en jje zultvinden,

klop en er zal voor je worden

opengedaan.

Mat 7:7

Meet & Greet

Wat was het fijn, met zoveel mensen in december samen
te komen en persoonlijk te kunnen vertellen over de
situatie in Roemenie. ledereen nogmaals bedankt voor
de komst, voor jullie tijd en aandacht.

Ook mocht ik genieten van de kinderen bij de
kindernevendienst in de Voorhof en bij het
kinderkerstfeest van de Protestantse Gemeente
Nieuwleusen. Wat mooi om te zien hoe blij de kinderen
hier ook waren met een kerstkaart uit Roemenie en hoe
ze oprecht vragen stelden over de kinderen daar.

PLANTEN.ACTIE
(MOEDERDAG)

Ook dit jaar verkopen we weer &nging
baskets VJH( voor moederdag. De verkoop
vindt plaats op zaterdag 4 mei tegenover de
‘Albert Heijn in Nieuwleusen.

In de lokale en social media volgt hierover
/-.nog meer informatie. ;
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