
Staking onderwijs
De laatste schoolweek was dit jaar anders dan andere 
jaren. Veel kinderen zaten namelijk al 2 weken thuis. Het 
grootste deel van het onderwijspersoneel staakte voor 
loonsverhoging. Dat betekende dat sommige kinderen 
helemaal geen les hadden, anderen 1 of 2 uurtjes per 
dag en weer anderen hadden 1 of 2 dagen in de week 
les. Er zijn echter altijd uitzonderingen. De leraren van de 
school in Valeni staakten niet en dus gingen die kinderen 
elke dag gewoon naar school en kregen ze ook gewoon 
huiswerk.

Op de laatste maandag van het schooljaar gingen bijna 
alle kinderen weer naar school. Het was nog boeken 
inleveren, diploma uitreiking, afscheid nemen van de juf 
of meester en vrijdag begon de lange zomervakantie 
van bijna 3 maanden. Diploma uitreiking? Ja, diploma 
uitreiking. Aan het eind van elk schooljaar kun je een 
diploma verdienen aan de hand van jouw cijfers van het 
afgelopen jaar. Ben je goed in Roemeens, dan kun je 
het diploma excellent krijgen voor Roemeens, hetzelfde 
geldt voor rekenen en andere vakken. De kinderen die 
bij ons komen krijgen meestal geen diploma omdat hun 
cijfers te laag zijn.“ We kunnen het niet vaak 

genoeg zeggen en laten 
zien, voor de Here God 

telt iedereen mee.”
    Toch een diploma!

Toch hebben ook zij het afgelopen jaar veel bijgeleerd en kwam een aantal van hen 
trouw iedere dag naar het programma. Dat moest natuurlijk beloond worden. Daarom 

hebben we een groot aantal kinderen in het zonnetje gezet met een diploma en een 
mooi cadeau. De één omdat hij trouw naar het programma komt, de ander omdat ze heeft 

geleerd tot 10 te tellen, weer een ander vanwege zijn vorderingen met het lezen of het 
spreken in het Roemeens, of omdat hij alle letters kent, of de tafel van 2 heeft geleerd. Eén 

meisje heeft het afgelopen jaar wel heel veel bijgeleerd. Elke dinsdag en donderdag kwam ze 
trouw met haar huiswerk. Was het vorig jaar nog moeilijk om te rekenen tot 10, inmiddels kan ze optellen en aftrekken tot 
1.000. Waar ze vorig jaar nog amper sprak, vertaalt ze dit jaar voor de andere kinderen in haar groep, maar ook voor haar 
oudere zus. Soms houdt ze niet meer op met praten en vertelt ze honderduit over wat er op school en thuis gebeurd is. Dit 
jaar heeft ze ook de tafels van 1 tot 10 geleerd. Regelmatig helpt ze haar klasgenootjes verder, ze hoeven maar te zeggen 9 
x 6 en zij geeft het antwoord. Uiteraard kreeg ook zij een diploma en een mooi kleurboek met stiften cadeau. 

Een groot aantal kinderen werd zo even in het zonnetje gezet met een diploma cadeau en lovende woorden. Ook was 
er voor iedereen zelfgemaakte chocoladetaart met limonade en aan het eind een pakje met koekjes en een ballon zodat 
niemand met lege handen naar huis ging. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen en laten zien, voor de Here God telt 
iedereen mee.

De laatste schoolweek

In oktober wordt er 3 weken lang 
geklust in Valeni! 

Verschillende vrijwilligers gaan in 3 
groepen een week lang helpen met 
de bouw van een toiletgebouw.  

Elke week komt er een nieuwe groep 
enthousiaste mensen die helpen met 

de bouw. Maar dat niet alleen!
Naast de bouw, zullen deze mensen 

ook de kinderen extra aandacht 
geven. Zo is het nu.. ..en zo wordt het!

Oktober klusmaand in Valeni
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Copii of Love
Dagkamperen

helpt u mee?

Dankbaar zijn we dat we ook dit jaar een groot aantal kinderen mee op kamp kunnen nemen. Weg uit hun situatie, geen zorg 
voor jongere broertjes en zusjes, een eigen bed, geen water halen bij de fontein, maar stromend water en een douche en ook 
3 maaltijden per dag.

Echter, er zijn ook kinderen, voornamelijk in Valeni die niet mee mogen op kamp. De ouders zijn nooit van huis weg geweest 
en de kinderen hebben ook altijd thuis geslapen. Kinderen moeten ook vaak hun moeder of oma helpen, op jongere 
broertjes en zusjes passen of de schapen of de koeien hoeden. Misschien speelt ook nog wel mee dat wij christenen zijn, 
al zullen ze dat niet zo snel tegen ons zeggen. Voor al die kinderen, die niet op kamp mogen, hebben we ook dit jaar weer 
besloten om een mini dagkamp te organiseren: 3 dagen in Valeni en 3 dagen in Medgidia. De eerste 3 dagen in Valeni 
hebben we net afgesloten. Omdat we daar veel kinderen hebben, deden we het programma daar elke dag twee keer.

Elk programma beginnen we met een sportief blokje oefeningen op muziek. Helaas zijn hier geen foto’s van, misschien maar 
beter ook. Nadat we allemaal wakker zijn, snel de handen wassen en aan tafel voor een verse croissant en een danoontje, 
later nog gevolgd door een stuk fruit en bij het afscheid iets lekkers. We zijn dankbaar dat we in Valeni elke dag 37 kinderen 
mochten ontvangen. Dat we hen hebben geleerd dat ook zij hun vertrouwen in de Heer mogen stellen en dat er dan veel 
mogelijk is!

Na het ontbijt of de lunch zingen en 
dansen we samen op muziek gevolgd 
door het poppentheater met de ezel, 
de eekhoorn, de koe en de hond, 
want de Heer heeft ook alle dieren 
gemaakt.

Nadat we het vers ook in het Turks 
hebben op gezegd, de moeder taal 
van alle kinderen, gaan we een werkje 
maken. Het water met de vissen, 
zeesterren, wolken erboven en Mozes 
die de zee met zijn staf in tweeën 
splijt, door zijn geloof.

Het Bijbelverhaal. Vandaag gaan Mozes 
en Jozua ons voor de Rode Zee door. 
Het water stopt en droogvoets kan het 
hele volk Israël doorlopen. (Voor wie 
oplet, het paard gebruikten we vandaag 
omgekeerd, als staf die Mozes uitstrekt 
over de zee)

Snel alle kleur potloden, lijm en 
scharen weer opruimen, want het is 
tijd voor spelletjes. Wie kan het vaakst 
het balletje omhoogschieten en weer 
opvangen? Het record staat inmiddels 
op 57.

Bij elk Bijbelverhaal hoort ook een 
Bijbelvers. Voor wie wil weten wat we 
vandaag leren: ‘Door het geloof zijn zij 
door de Rode Zee gegaan als over het 
droge’ Hebreeën 11:29a (HSV)

We eindigen de dag met een water 
spel. Welke groep kan het meeste 
water over brengen met een spons van 
de ene wasteil naar de andere wasteil. 
Vervolgens meten we nauwkeurig 
hoeveel liter er nog is over gebleven 
de twee liter die in de eerste teil zat en 
weten welke groep er gewonnen heeft.
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