
Voorpret
Dit jaar wilden we in Valeni, net als in Medgidia, een 
paasviering organiseren met inbreng van de kinderen. 
Omdat ons paasproject uit 3 lessen bestond, besloten we 
om alle 3 lessen ook terug te laten komen in de viering. 

1: De intocht van Jezus in Jeruzalem, als toneelstukje.
2: Het sterven van Jezus, als vertelling. 
3: de opstanding, met de vrouwen die naar het graf gaan, 
weer een toneelstukje. 

Een paar weken ervoor begonnen we met het repeteren. 
Alle groepen leerden we de Roemeense variant van het 
lied ‘Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.’ Met de 
eerste groep kinderen van 9 tot 12 jaar, repeteerden we 
ook de toneelstukjes. Dit was prachtig om te doen.

Op een donderdagochtend, direct na het croissantje en 
bekertje yoghurt, begonnen we met de eerste repetitie. 
Voor het eerste deel waren we nodig, iemand die Jezus 
speelt, een ezel en twee discipelen die de ezel ophalen, 
en een mensenmenigte die luid roept: ‘Hosanna!’ 
en met palmtakken zwaait. De grootste jongen werd 
aangewezen als ezel, zijn neefjes als discipelen en de 
kleinste en lichtste jongen als Jezus. 
Onze ruimte is klein, dus de discipelen hadden de ezel 
snel gehaald en in plaats van Jezus op de rug van de ezel 
te laten zitten werd hij op de schouders genomen en 
zo stapte de ezel door de ruimte. Het was een komisch 
tafereel en we hadden allemaal de grootste lol.

“ Volgens mij komen 
sommige kinderen elke 
ochtend even kijken of wij 

er zijn. Welke dag we 
ook komen, ze zijn 

er altijd.”

Pasen
De Paasviering zelf moest helaas twee dagen worden 
uitgesteld vanwege hevige regenval op dinsdag. Het heeft 
echt de hele dag geregend en omdat we binnen maar 
een kleine ruimte hebben, was buiten de enige optie. 
Op donderdag was het gelukkig droog en ja, ook van 
de kinderen die aan de andere kant van het dorp wonen 
waren er al vroeg twee aanwezig. Ik denk wel eens, volgens 
mij komen sommige kinderen elke ochtend even kijken of 
wij er zijn. Welke dag we ook komen, ze zijn er altijd.
Toen ik het hout voor de kachel uit het magazijntje wilde 
halen kwam er al een meisje bij mij. ‘Half 10?’ ‘Nee, we 
hebben vandaag viering, 11 uur voor alle kinderen en je 
moeder mag ook komen.’ ‘O ja, we vieren de opstanding 
van Jezus.’ ‘Heel goed onthouden, ga dus maar snel naar 
huis, trek nette kleren aan en neem ook je zusjes mee en 
de andere kinderen uit de buurt. Kijk ik heb ook mijn nette 
kleren aan’ en ik wees naar de rok die ik aanhad. 
Zo ging ze snel naar huis, om ruim voor elf uur weer terug 
te zijn met haar zusjes, haar buurjongen en buurmeisje. 
Allemaal schone kleren aan en alle meisjes het haar netjes 
geborsteld, los met een halve staart. Ze had echt goed 
geluisterd. 
Maar wie er ook allemaal kwamen, geen ezel, geen 
discipelen, en ook geen vrouwen en geen engel die we 
nodig hadden voor het tweede toneelstukje....
Toen hebben we het stukje over de ‘intocht in Jeruzalem’ 
maar geannuleerd en met de kinderen uit de eerste groep 
die er wel waren, nog snel een repetitie gedaan voor 
het tweede toneelstukje. Ondanks dat het twee dagen 
later was, hadden we ruim 30 kinderen, die allemaal uit 
volle borst zongen ‘Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is 
opgestaan’, ook kwamen er nog 4 moeders. Na afloop van 
de viering was er limonade met donuts en chocoladecake. 
We konden terugkijken op een geslaagde viering met ook 
veel voorpret.
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Weer naar school
Eren, Devren, Sedan en Aise gaan sinds 

februari weer naar school. Wat mooi dat er 
dan nog schoolspullen zijn van het eerdere 

transport uit Nieuwleusen!

Spelenderwijs leren

rekenen...

taal...

schrijven...

en...knutselen

helpt u mee?

bron: www.intomission.nl 

Visiedag
Zaterdag 22 April was het visiedag. Als TFT zijn we bij elkaar 
gekomen om met elkaar na te denken en te bidden over de 
toekomst van Copii of Love. Vanuit Roemenie was Sandra er 
digitaal bij. 
Aan de hand van de zeven tips voor een gezonde missionaire 
levensstijl van InoMission Nederland dachten we na over:
 1) Waar staan we nu en waar zijn we dankbaar voor
 2) Wat willen we precies bereiken
 3) Hoe gaan we dit bereiken
 4) Plan; wie, wat, waar en wanneer

Sandra is dankbaar en voelt zich 
bevestigd om langere tijd in Roemenie 
te blijven en zich in te zetten voor 
de kinderen (en gezinnen) in Valeni 
en omgeving. Geloofsonderwijs en 
hulp bij ontwikkeling zijn daarbij de 
uitgangspunten. 

De komende tijd zullen we verder werken 
aan de visie, waarbij focus, bestendigheid, 
zorg en energie belangrijke speerpunten 
zijn. Wilt u meebidden voor Gods leiding  
in het vinden van de juiste weg hierin? 
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