
Het is woensdag, de eerste Bijbelles van het jaar zit erop 
en snel maken we ons klaar om weer op bezoek te gaan. 
Omdat het buiten regent gaan we met de auto. We 
stoppen bij een groot huis met een hek eromheen. Hier 
wonen meerdere gezinnen.  We kloppen op de deur en 
al snel komt een meisje naar buiten, ja, haar neefje is er 
ook en natuurlijk mogen we binnen komen. Oma is ook 
thuis. Vandaag zijn ze niet naar school geweest, ze zijn 
een beetje verkouden en als je verkouden bent mag je 
niet naar school had de juffrouw gezegd. Mama is ook 
niet thuis geweest met kerst. Maar volgende week komt 
ze en dan neemt ze oorbellen mee en een ketting. 

In gedachten zucht ik, hoe vaak heb ik dit al niet gehoord. 
‘Mama komt volgende week thuis’, ‘mama komt volgende 
maand thuis’ ‘mama komt met kerst thuis’. En elke keer als 
we er komen, is er alleen het meisje, haar neefje en haar 
oma die ziek is. Elke keer als we er komen is het meisje in 
huis aan het werk, of ze moet wassen, of vegen, of iets te 
eten maken… 

Er gaat een verouderd mobieltje af, het is mama. Het 
meisje praat met haar moeder en vertelt dat er bezoek 
is, juf Nicoleta met juf Sandra en ze kwamen een cadeau 
brengen. Dan wil de moeder mij ook wel even spreken, 
ja, ik ben nog in Duitsland, aan het werk, deze maand 
kom ik weer terug. 
Pas goed op mijn dochter. 

Zou het dan echt deze maand zijn? 

Op bezoek bij ...

Het is donderdagmiddag we lopen door de regen op een 
zandpad naar boven, naar een klein huisje. We roepen, maar 
niemand reageert, we roepen nog een keer, maar weer geen 
respons. Ze zijn wel thuis zegt een neefje. Dus lopen we het 
erfje op en kloppen aan. De moeder doet open, nog geen 20 
jaar oud, ze heeft een jongetje van 1 op de arm en ook het 
meisje van 3 komt kijken wie er aan de deur klopt. Ze heeft 
geen broek aan, geen onderbroek, geen luier niets, alleen 
een trui. 

Omdat het buiten regent mogen we gelukkig wel binnen 
komen. Het is er klein, maar gelukkig wel warm, er staat 
een kacheltje waar ook op gekookt wordt, een tafeltje, een 
tweepersoonsbed en wat pannen op de grond. Ik help het 
meisje de doos te openen. Nieuwsgierig kijkt ze wat er in 
zit: snoepjes, krijtjes, een kleurboekje, een truitje, sokken en 
een knuffeltje. Haar broertje krijgt een lolly en ook zij haalt er 
een zakje met snoepjes uit. We maken een praatje met haar 
moeder. Nee, haar man kon helaas met Kerst niet thuis zijn. Hij 
zit in Duitsland, in Hamburg, maar af en toe stuurt hij wel eens 
wat geld. Soms belt ze ook met hem via de telefoon van de 
buurjongen. En ze is ook weer zwanger, nog geen twintig jaar.
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Copii of Love

Copiis for Copiis
Inmiddels is het al bijna een traditie. Elk jaar 

maken en schrijven kinderen uit de kerken van 
Nieuwleusen kerstkaarten voor de kinderen 
in Roemenie. Deze geeft Sandra mee met 
het uitdelen van de kerstdozen (veelal via 
schoenendoosactie). Zo krijgt elk kind ook 

een persoonlijke kaart. 

Maar Sandra’s copiis maken ook 
kerstkaarten voor de kinderen 
in Nieuwleusen. Deze zijn in de 

kerken uitgedeeld, o.a. tijdens de 
kinderkerstfeesten. Wat mooi om 

zo’n persoonlijke kaart te krijgen, van 
bijvoorbeeld Darius!

Uw belofte heb ik in 
mijn hart geborgen, 
zo zal ik tegen u niet 

zondigen.
Ps 119 vers 11

De twee weken verlof waren intensief maar goed. Ik zag na 8 maanden mijn familie en vrienden weer. Samen hebben we 
gewandeld, gegeten, theegedronken, verjaardagen én kerst en oud & nieuw gevierd.

Ook kon ik weer lekker hardlopen, buiten, op de weg of in het bos, samen met de groep of een hardloopmaatje. Een groot 
verschil met Roemenië, waar je, alleen, rondjes loopt in of om het stadion. Een ander verschil is dat je in Nederland weer de 
fiets kunt pakken. Hier in Medgidia zie je bijna niemand fietsen en al helemaal geen vrouwen. Het verkeer houdt ook totaal 
geen rekening met fietsers, dus de laatste keer dat ik gefietst had was in de zomer twee rondjes van 300 meter in het park. In 
deze twee weken heb ik wel iets meer kilometers gemaakt, ondanks de regen.

Het was fijn om weer terug te zijn in de kerk, om veel mensen weer te ontmoeten en samen te zingen, te bidden, uit de 
Bijbel te lezen en te luisteren naar een preek in je moedertaal.

Daarnaast konden we eindelijk weer als ThuisFrontTeam fysiek, met zijn allen, bij elkaar komen. In plaats van dat je de 
mensen alleen ziet vanachter een beeldscherm. Ook was het fantastisch dat er zoveel mensen aanwezig waren op de 
Meet&Greet. (Een verslag staat op het Weblog)

Voordat ik het wist was het weer 6 januari en vloog ik terug naar Roemenië met twee grote en een kleine koffer vol mutsjes, 
karton, kleding, jassen, presentjes, dropjes en ook nog mijn eigen spulletjes. Echter boven alles bemoedigd door het warme 
welkom en het meeleven met ons hier in Roemenië en met veel mooie herinneringen in mijn hart. Iedereen bedankt voor 
de fijne tijd in Nederland en de bemoedigende woorden en boven alles dank aan onze Hemelse Vader dat alles zo goed 
verlopen is.

Sandra’s verlof

Brievenbus bemoediging
Post uit Nederland is altijd leuk! 
Mijn adres is: 

Sandra Pasman
Stradă Griviţei Nr. 27
Bl. 10 Sc. B. Ap. 13
905600 Medgidia 
Jud. Constanţa
Romania

Meet & Greet
28 December ‘s avonds was het tijd voor een 

Meet & Greet met Sandra. Sandra heeft iedereen 
bijgepraat over haar werk in Medgidia en Valeni. 

Tijdens de avond heeft ze ons ook laten zien hoe zij 
een bijbelles aan de kinderen geeft. Spelenderwijs 
leerden we een Roemeens lied en aan het eind van 
de avond kende iedereen Ps 119:11 uit zijn of haar 

hoofd. Meer hierover op de weblog!

Wijziging in TFT
Anja Pierik heeft besloten haar talent voor een 
ander goed doel in te zetten. We danken haar 
voor haar inzet en wensen haar Gods zegen in 
haar nieuwe werk. We zijn God dankbaar dat 

Eline Bovenhuis ondertussen ons team is komen 
versterken.

in samenwerking met

http://www.medgidia.nl/copii-of-love

